
Lieve kinderen van groep 3a/4a/4b van de Odaschool, 
 
Wij zijn met z’n drieën en komen uit een ver land.  
In dat land willen we niet langer wonen.  
Er gebeuren hele nare dingen, daarom zijn we naar jullie land 
toegekomen.  
 
Hier ziet het er allemaal heel gezellig uit.  
We hebben een mooi, klein huisje voor ons drieën gevonden.  
Ik ga nu zelfs naar school, maar dat is geen school waar jullie op zitten.  
Ik ga naar een school waar kinderen die nog geen Nederlands kunnen, 
Nederlands leren.  
Af en toe vind ik het nog een beetje lastig, wanneer is het nou met een ei 
en wanneer met een ij? 
 
Maargoed… Vorige week maandag zijn we enorm geschrokken.  
Ik kwam om 5 uur thuis van school en we gingen lekker eten.  
Toen kwamen er ineens allemaal enge kinderen aan de deur die kwamen 
vragen of wij snoep hadden.  
Gelukkig heeft één van die kinderen (van jullie school) ons toen uitgelegd 
dat dit voor één of ander feest is?  
 
Datzelfde kind vertelde ons ook dat het zaterdag weer feest is, want dan 
komt er een meneer uit Spanje.  
Zouden jullie aan ons uit kunnen leggen wie die meneer is en wat die 
meneer hier komt doen?  
En zijn er nog meer dagen wanneer jullie feestvieren?  
 
Wij zouden graag meer willen weten over jullie feesten. 
Zouden jullie ons daarbij willen helpen? 
 
Dat zou heel fijn zijn! 
Daaaaaaag  
 

*Jullie mogen jullie brief terug in de koffer stoppen, dan komen wij die ’s avonds halen.* 


